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Ö ANNE SÖZÜ... 


Yeşilbahçe köyü, tam ortasından küçük bir ırmak akan, çalışkan ve mutlu insanların yaşadığı bir köymüş... Ilıksu nehrinin insanları hayrete düşüren bir özelliği varmış... İlkbahar ve yaz mevsimlerinde, iki kıyısını birden süsleyen ağaçlar yeşil yapraklarını giyindiği zaman ırmağın rengi yemyeşil görünürmüş... Sonbahar ve kış aylarında, ağaçlar yapraklarını ilkbaharda yeniden giyinmek üzere toprağa emanet ettiklerinde ise ırmağın rengi masmavi olurmuş. 

Kıyılarında diğer ağaçlarda olmasına rağmen bu ağaçların büyük çoğunluğunu salkım söğütler oluştururmuş. Salkım söğütler dallarını öylesine eğer öylesine eğelermiş ki; uç dallar Ilıksu'yun üzerinde kaydırak oynarlarmış. Salkım söğütlerin en büyük zevklerinden biri de, ayaklarını yani köklerini ırmağın tabanına uzatmakmış... 

Irmak köylülerin birçok işine birden yararmış... Köylüler de ırmaklarını çok sever, onun kirlenmemesi için çok büyük bir özen gösterirlermiş. 
Irmağın köyden çıkış noktasında yün ve çamaşır yıkamaya, koyunları sulamaya izin varmış sadece... 

Ilıksu öyle sakin akarmış ki, çocuklar yaz tatillerinden sularından çıkmazmış. Derinliği çocukların boyunu aşmadığından suyuna girenler için boğulma tehlikesi yokmuş... 

Bunaltıcı sıcakların olduğu yaz günlerinde Ilıksu'ya ayaklarını uzatan salkım söğütlerin birinde bir sabah güneş doğarken mutlu bir doğum 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olmuş... Kabukların arasında, anne kurt, güzel mi güzel bir kurtçuk doğurmuş... Adını da “Kıpır” koymuş... 

Aradan birkaç gün geçip Kıpır söylenenleri anlamaya başlayınca annesi 
Kıpır'a aklının erdiği kadarıyla dünya hakkında bilgi vermeye başlamış... | 

Bir gün ağacın kabukları arasından başlarını ouzatmışlar... ) 

“İşte burası ırmak demiş” anne kurt, 
“Bizim üstünde yaşadığımız ağaç bu ırmaktan: 
gıdasını alır... Gece gündüz suyunu buradan içer... Bu ağaç bu ırmaktan su alamasa'" 
kabuğu bu kadar lezzetli olmaz... Bizim için bu ırmak çok önemli...” 

Kıpır, ırmakta yıkanmakta olan çocukları . 
göstererek; 




















“Bunlar kimleranne...” 

“Bunlar insanların küçükleri...” 

“Bunlardan bize zarar gelir mi?.” 

“Bize gelmez ama yuvamız için bazen zararlı olabilirler” “Nasıl?...” 

“Bu çocukların yaramazları vardı... Ceplerinde çakı, bıçak taşırlar. Bir bakarsın ki bıçağı almış bu söğüdün bir dalını kesmiş...” 

“Ama bu haksızlık...” dedi Kıpır heyecanla... 

“Daha dur... Hele bazı yaramazlar var... Alırlar bıçakları ellerine, gelirler tam bizim kaldığımız kabukların üstünü çizmeye, kazımaya başlarlar...” 

“Aman Allah'ım... Ya bize dokunursa çakıları, bıçakları” 

“Öyle durumlarda hemen başka yerlere kaçmak lazım... Sen doğmadan önce böyle bir durum olmuştu. Bana da annem öğretmişti böyle durumlarda kaçmayı. Çocuğun biri almış bıçağı, bir arkadaşının adının baş harfini kazımaya çalışıyor... Onlar duymuyorlar ama ben söğüdün ağladığını hissettim... Hatta hıçkırık seslerini duyar gibi oldum.” 

“Eee... Sonra ne oldu?” 

“Büyüklerden birisi geldi ve çocuğa kızdı; 'Bu ağaçlar olmasa bizim köyümüz çok zarar görür... Kuraklık olur... Yağmur bile yam daha... 
Bundan sonra böyle şeyler yapma emi' diye nasihatte bulund 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“Çocuk vazgeçti mi bari?” 
“Geçti ya... Ben de canımı zor kurtardım. 
Bütün bunları konuşurken oradan “Vız viz” diye ses çıkaran bir uçan böcek geçti... Bir an korkup kafalarını içeri çektiler; 

“Bu kimdi anne?” 

“Bu da bal arısı yavrum. Aslında korkulacak birisi değildi... Çok çalışkandır üstelik... Sabah yuvasından, yani kovanından çıkar akşama kadar çiçek çiçek dolaşır... Çiçeklerden bal yapmak için bir şeyler alır... 
Sonra da çiçekleri öperek ayrılır” 

“Ne güzelmiş arının işi... Keşke ben de arı olsaydım. Sabahtan akşama kadar binlerce çiçek öperdim” 

“Çok istiyorsan biz de çıkar birkaç çiçek koklarız, öperiz” dedi annesi... 

“Hem de nasıl isterim” deyince, anne kalbi dayanamadı ve hemen söğüdün yanı başında açan bir menekşeye misafir oldular.” Onu kokladılar öptüler... 

Kıpır'la annesi o yazı çok mutlu geçirdiler... Ilıksu'yun yüzünü yalayıp gelen rüzgarda serinlediler... Çocukların suda yüzmeleri seyrettiler... 
Günler birbirini kovaladı... Kıpır iyice büyümüştü artık... OAnnesi 





* kabuklardan akşam yemeğini hazırlarken o tek başına kafasını kabukların 


arasından çıkarıyor, salkım söğüdü, Ilıksu'yu seyrediyordu... Annesi onu 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uzaktan seyrediyor, kendine olan güven duygusunun gelişmesini, tek başına iş yapabilmesini sevinçle gülümseyerek izliyordu. 


O gün, güneş yuvasına çekilip tepsi gibi bir ay gökteki yerini alınca annesiyle sohbete başlamışlardı... Kıpır biraz üzgün görünüyordu, 

“Anne, Ağustos böceklerinin sesi azaldı mı?” 

“Evet yavrum... Biraz azaldı” 

“Salkım söğüdün yapraklarının sararmasına mı üzüldüler yoksa?” 

“Kıpır... Sen nereden biliyorsun bunu. Sana karınca kardeş mi söyledi yaprakların sarardığını?” 

“Hayır anne... Ben fark ettim... Hatta birkaç sarı yaprak yere düşmüştü...” 

Anne Kurt biraz düşündü... Artık bir şeyleri Kıpır'a anlatmanın zamanının geldiği kanısına vardı. 

“Bak kıpır... Artık bir şeyleri sana anlatmam lazım... Sonbahar yaklaşıyor...” 

Annesinin düşünceli tavrından sonbaharın pek iyi bir şey olmadığı yorumunu. yaptı. Kıpır; 

“Çok mu kötü bir şey sonbahar?” diye korkuyla sordu... 

“Hayır hayır... Dünyada olan her şey güzeldir... Yaratan güzel yaratmıştır. Bazıları sonbahara ölüm mevsimi dese de gerçekte öyle değildir... Bizim yuvamız olan salkım söğüt, birkaç aylığına sarı yaprakları toprağa verir...” 
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“Niçin?” | 
“Baharda daha körpe, daha yeşil yaprakları olması için? 
“Peki ya toprak baharda yeşil yaprak vermezse..." 
<“Kıpır Yaratan toprağı yalancı yaratmamış. Toprak verdiği söze tutar ve mutlaka her bahar her sonbahar aldığı sarı yaprakların yerine yemyeşil yaprakları verir salkım söğüde... Ben yıllardır buna tanık olurum.” 

O sırada sert bir rüzgâr esti... Kıpır üşüdüğünü Jissetti Annesinin sıcaklığını alabilmek için ona iyice yaklaştı; a 
“Rüzgar da iyice soğudu” dedi Kıpır; 











“Evet daha da soğuyacak” 
“Biz o zaman ne olacağız anne?” dedi 
“Uyuyacağız Kıpır... “ 
“Ne kadar uyuyacağız?... 
“Kış mevsimi boyunca uyuyacağız...” 
“Acı duyacak mıyız?”.. 

Sile Yl 

“Ne zaman uyanacağız...” 

“İnsanlar buna Mart ayı derler... Mevsim olarak da bahar adını verirler. O zaman uyanacağız işte...” 

Sevindi Kıpır... 

“Yalnız” dedi annesi, “Mart ayında uyandığımız da eğer ben erken uyanırsam kendime başka bir yuva arayacağım... Bu salkım söğüdü sana bırakıyorum... " 

Şimdi de buruk bir hisle doldu; 

“Ben sensiz tek başıma...” 

Annesi sözünü kesti; 

“Hiç merak etme... Arada bir görüşmeye çalışırız. Ben yandaki salkım söğütlerde olurum... Hem belki senin arkadaşların olur. Hatta kim bilir eşin olur çocukların olur... Sen Mart ayında kurtçukluktan kurtulup kurt olacaksın Kıpır...” 

Buna biraz da sevindi... Annesi devam etti; 

“Yalnız senden bir isteğim var....” 

“Söyle anneciğim...” 
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Ape “Beraber olduğumuz süre içinde salkım söğüdün sadece kabuklarının 4// kuru yerlerini yedik... Mart ayında bu salkım söğüdü sana bıraktığımda sen # i de bu alışkanlığı devam ettir. Şunu unutma ki, salkım söğüdün gövdesin€ A) yaklaştıkça lezzeti daha çok artar. Yedikçe yiyesin gelir... © 

“Yesem ne olur ki anne?” 

“Söyleyeyim Kıpır... Salkım söğüdün damarlarını, can damarlarını yemiş olursun ve ağlar...” 

“Canı çok mu yanar?” 

“Hem de nasıl yanar... Sadece canı yanmakla kalmaz...” 

“Daha ne olur?” 

“O zaman, Mart aylarında yeşil yapraklar veremeyecek kadar kötü 


olur... Ölür yavrum... Anlaşıldı mı ölür...” 
> 





maf” 


Rüzgâr şiddetini daha çok artırdı... Kıpır, merak edip başını dışarı uzattığında salkım söğüdün dibinin sapsarı yapraklarla kaplandığını gördü... 
Dalında, son kuvvetli rüzgârlara teslim olmayı bekleyen birkaç sarı yaprak kalmıştı ancak. Kafasını içeri çekti... Ve birkaç gün sonra rüzgâr şiddetini iyice artırınca, dalındaki son sarı yaprakların da veda şarkısını söyleyerek yerdeki arkadaşlarının yanını boyladığını tahmin etti. 








(NİRAN Hava iyice soğumuştu... Ve bir sabah annesiyle beraber kafalarını © || /| | 

| Ki » kabukların arasından uzatınca yerdeki sarı yaprakları göremediler... Çünkü / 
| kış mevsimi gelmiş ve kar sihirli fırçasıyla heryeri beyaza, bembeyaza 
boyamıştı... Bu, Kıpır'la annesinin beraber gördüğü son manzara oldu... Kar beyazlığında tatlı bir uykuya daldılar... 











Kıpır yanaklarını okşayan ılık bir rüzgar hissetti. Gözlerini ovuşturarak uyandı... Tatlı bir gündü... Bir an geçmişi hatırladı... Annesi yanında yoktu.... Daha önce anlattığı gibi kendisinden önce uyanıp başka ağaçlara gittiğini anladı... Kabukların arasından başını uzatıp baktığında doğada müthiş bir canlılığın olduğunu gördü. Çimenler boy atmanın heyecanı içindeydi... Ilıksu biraz daha coşmuş, o güzelim şarkısını daha yüksek tondan SN söylemeye başlamıştı... O da ne; gövdeye doğru tırmanan biri vardı. “Hoş geldin” deyip yanına aldı... O da kendi yaşında bir kurttu... Adının “Obur” , Olduğunu öğrendi. Biraz garibine gitti ama arkadaş arkadaştı. Adı hoşuna gitmedi diye ayrılacak hali yoktu ya... Bu mevsimi beraber geçirmeye karar verdiler. Kıpır bir arkadaş bulmanın sevincini yaşadı uzun süre. 

Birkaç hafta geçince Obur, salkım söğüdün kabuğuyla yetinmemeye başladı... Derinlere iniyor ve can damarlarını, öz su borularını kemiriyordu... 
Kıpır, annesinin sözünü hatırlayarak buna engel olmaya kalktıysa da başarılı olamadı. Obur onu da kandırmış, “Koskoca söğüde, bizim gibi kurtların yemesiyle hiçbir şey olmaz... Annen seni korkutmuş. Büyükler her zaman konuları abartırlar... Bana güven sen.” demişti... 

Obur'un iştahlı yiyişine heveslenen Kıpır da derinlere doğru inip taze gövdeden yemeye başlayınca zavallı söğüt ağacı gün be gün acı 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içinde kıvranmaya başladı. Ve sonbahar gelmeden kuruyup yapraklarını döktü... 

Kıpırla Obur bir sabah müthiş darbelerle ve seslerle uyandılar... 
İkisi birden heyecanla kabuktan dışarı bakınca, iri yarı bir adamın baltayla kuruyan söğüdü kesmeye başladığını gördüler... Zavallı söğüt fazla dayanamadı... Üç beş dakika sonra boylu boyunca uzanıverdi ırmağın kenarına... Hızarlarla biçilip, bir yere istif edilmeleri iki günü bulmadı... 

O sırada daha önce kesilen ağaçların birinden çıkan bir kurt, Kıpır'la, 
Obur'u görünce seslendi; 

“Hey arkadaşlar... Kış gelmeden buradan acele kaçmamız lazım... 
Yoksa, insanların soba ya da kalorifer dediği yerlerde yanıp gideriz...” 

Canlarını hemen dışarı attılar... 

Salkım söğüdün kesilen yerinden yeni fidanlar attı... Daha genç ve canlı bir salkım söğüt yetişiyordu şimdi aynı yerde. Kıpır'la, Obur büyük zorluklar çekerek yeni bir ağaç buldular... Bu ağaç salkım söğütleri kadar güzel değildi ama bu cezayı hak etmişlerdi... Obur ismini değiştirdi... 
Kurtlarda bu isim yaygın olmamasına rağmen “Azyer” adını aldı... 

Kıpır annesinin sözünü tutmamanın pişmanlığını yaşadı... Onu çok özlemişti... Bir gün geleceğine veya bir yerlerde karşılaşacaklarına yürekten inanıyordu... Hatta esen ılık yelde annesinin yakın yerlerden geldiğini tahmin ettiği kokusunu duyuyordu... 
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Yeşilbahçe köyünün bir kenarında, beyaz badanalı, kırmızı kiremit “çatılı şirin mi şirin bir ev varmış... Bu evin hemen önünde küçük ama | her tarafından ayrı güzellik fışkıran bir bahçe dikkat çekiyormuş. Bu evde yaşayan karı koca çiçeklerden çok hoşlanıyormuş. Bahçeyi gönülleri gibi güzel düzenlemişler. Bir köşesini güllere ikinci köşesini zambakları, üçüncü köşesini hanımellerine ve dördüncü köşesini lalelere ayırmışlar. Bahçenin tam ortasında ise rengârenk hercai menekşelerden oluşan bir küme varmış... 

Köyde Turan'ların bahçesi kadar güzel bir bahçe yokmuş. Turan'la eşi Gönül ve çocukları Tahir çok mutlu bir hayat sürüyorlarmış. Çok zengin değillermiş ve her istediklerini alamıyorlarmış ama buldukları için Allah'a her zaman şükrediyorlarmış.... 

Bir tek tavukları varmış... Tahir bir gün annesine; 

“Keşke bizim de civcivlerimiz olsaydı” diye isteğini söylemiş... 

“Ama onların bakımı zordur... Yemlerini, sularını vermek, bahçede gezdirmek, tilki gibi tavuklar için tehlikeli olan hayvanlardan korumak lazım” deyince, bütün bu işleri kendisinin seve seve yapacağını söylemiş... 

Annesi pazardan aldığı özel yumurtaları samanların üstünü koymuş. 
Tavuk gelmiş bunların üstüne oturmuş; 

“Bak Tahir, bu yumurtalardan senin çok seveceğin civcivler çıkacak...” 
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Tahir annesinin hiç yalan söylemediğini, her zaman doğruları söylediğini çok iyi biliyormuş. Artık her gün sabah yataktan kakar kalkmaz soluğu kümeste alıyormuş... Annesi; 

“Bir şeyi söylemeyi unuttum... Bu yumurtalardan tam yirmi bir gün sonra civciv çıkmaya başlar” demiş. 

Buna rağmen Tahir, her sabah tavuğu ziyaret etme alışkanlığını bırakmamış. Annesinin dediği gibi tam yirmi bir gün geçtikten sonra kimi beyaz kimi çilli, kimi açık kahverengi tam beş tane civciv çıkmış yumurtaların içinden... Tahir bunlardan gözlerini ayıramıyormuş... 

Annesi ve babası bir bahar sabahı bahçede bir araya gelerek, annelerinin peşinden ayrılmayan bu civcivlere isim bulmaya çalışmışlar... 

Birincisine Çilli demişler... İkincisine Siyahi, üçüncüsüne Kahve... İki tane beyaz olduğundan birine Beyaz diğerine ise ibiğinin iriliğinden dolayı, Büyük İbik adını vermişler... 


Biz gelelim kümesin içinde konuşulanlara; 

Anne tavuk beş yavrusuna da eşit uzaklıkta durarak hepsine birden nasihatler veriyormuş; 

“Bakın çocuklar bu dünya tehlikesiz bir dünya değil... Sizleri bekleyen birçok güzellikler olmasına rağmen bazen de tehlikeler olabilir...” 
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Büyük İbik; 

“Bunlar nelerdir anne?” 

“Hayvanlar vardır... En büyük tehlike tilki adında bir hayvandan gelir... Bir de sansar vardır ama bu köyde tilki daha çoktur... Onlar geldiği zaman bağırarak kaçmamız gerekir...” 

Kahve; 

“Niçin bağırarak kaçıyoruz?” 

“Korkudan... Bağırmamızın nedeni de, bizim kümesin sahipleri sesimizi duyunca tilkiyi kovalarlar. Biz de ondan kurtulmuş oluruz...” 

Kahve; 

“Başka hangi hayvanlar vardır...” 

“Köpekler vardı ama bu köpeklerin çoğu sahiplerimiz tarafından evcilleştirilmiştir.” 

Çilli; 

“Ben komşunun Karabaş'ından çok korkuyorum. Onlara bize kötü davranmamaları gerektiği de öğretilmiş midir?” 

“Tabi... Haa bir de şöyle iri bıyıklı, “Miyav” diye ses çıkaran kediler vardır... Onlar da evcil sayılır ama bazıları sahiplerinden habersiz sizi yiyebilmek için fırsat kollayabilirler. Zaten büyüdükten sonra size bir şey yapamazlar. Ama bu günlerde çok küçük olduğunuz için dikkatli olun. 
Onların size doğru geldiğini görür görmez beni çağırın...” 

Çilli; 

“Peki anne bize neleri yiyip neleri yemememiz gerektiğini söyler misin?... Geçen gün yerde sarımsı bir hayvan görmüştük te 'Aman ondan uzak durun' demiştin...” 

“Ben de tam o konuya gelecektim Çillim benim. O 
gördüğümüz hayvanın adı akreptir ve zehirlidir. Gerçi onun 4 
iğnesi bize zarar vermez... Hatta biraz büyüyünce onu yiyebilirsiniz... Tadı'ne istir, Onu yedikten sonra iki gün boyu ii Xİ N © bif şey yemeseniz acıkmazsınız...” 
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“Zehirli dedin ya anne. Sakın zehirlenmeyelim.” 

“Onu da açıklamam lazım. Akrebin sadece kuyruk kısmı zehirlidir. 
iğnesinin olduğu son boğumu yemezseniz hiçbir şey olmaz...” 

Kahve; 

“Hiç yemesek...” 

“Olmaz” dedi anne tavuk. “Önünüze çıkan her fırsatı değerlendirmeniz gerekir. Yoksa aç kalırsınız... Hem akrep bizim sahiplerimize zararlı bir hayvandır. 

Bizim sahiplerimiz onları ne zaman görse ayaklarıyla ezerler. Biz de sahiplerimizi bu kötü hayvanın zararlarından korumak için onu yememiz lazım...” 

Çilli; 

“Başka nelere dikkat etmemizi önerirsin anneciğim...” 

“Birde sizden şunu istiyorum... Birbirinize destek olun. Yeminizi yemek isteyen kedilere, kargalara saksağanlara karşı hep birlikte karşılık verirseniz ancak kaçırabilirsiniz. Tek başınıza onlarla mücadele edemezsiniz...” 

Aradan birkaç ay geçti... Artık civcivler anneleri kadar olmuşlardı... Bir sabah uyandıklarında anne tavuğu kümeste bulamamışlar ve şaşırmışlardı... 

Ama çok geçmeden durumu anladılar. 

Çünkü “siz artık büyüdünüz. Hayatı öğrendiniz. Tek başınıza bu yolda yürüyebilirsiniz... Artık ben ömrümün kalan kısmını diğer çiftlikleri gezerek geçirmek istiyorum... Benim aranızda olmadığımı görürseniz üzülmeyin” > demişti günler önce... 

Beş kardeş birbirleriyle bir müddet iyi geçindiler. Bulduklarını ortaklaşa yiyorlar, birbirlerine ikramda bulunuyorlardı... Karşılaştıkları problemleri çözmek için sık sık bir araya geliyorlardı. 

| Sıcak bir yaz günüydü» 

Öylesine basık ve nemli bir hava vardı ki nefes 

almakta bile zorluk 

çekiyorlardı ve 

onun için gagaları sürekli olarak açık | duruyordu... Sahipleri / bile (havanın O sıcaklığı yüzünden en serin yerleri, evlerinin zemin katlarını tercih ediyorlardı. 
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Beş körpe tavuk da asmanın gölgesine sığınmışlar hatta uyuklamaya başlamışlardı. 
Bir ara tavukların arasında şimşek hızıyla bir tilki daldı. Tavuklar yüksek sesle gıdaklamaya, feryat etmeye başladılar. Bu gıdaklamalara ev sahipleri de dışarı fırlamıştı... 

Turan veoğlu Tahirelinegeçirdikleri sopalarla koşarlarken tilki çok hızlı davranmış, Çilliyi tek bacağından yakalayarak kaçmaya başlamıştı. 
Çilli kanadıyla çırpınıp duruyor, gagasıyla tilkinin ağzına vurarak bacağını kurtarmaya çalışıyordu. 
Tilki, hayatta en çok sevdiği taze tavuk etine az sonra kavuşacağı ümidiyle var gücüyle kaçıyordu. Görünen oydu ki, Turan'la Tahir bu koşma ile tilkiye yetişmeyeceklerdi. Çilli'nin de takati kesilmişti artık. Kanatları daha az hareket ediyor, yorgun gagası ise tilkinin ağzına etkili bir şekilde vuramıyordu. 

İşte o sırada çok güzel bir şey oldu. Çilli'nin her zaman korktuğu Karabaş beliriverdi oracıkta... Tilki koşuyor, Karabaş kovalıyordu. Bu koşuşma sırasında aradaki fark gittikçe kapanıyordu... Bu gürültülü koşma esnasında önlerine komşu bahçelerden birinin çiti çıktı. Bu çiti ağzındaki tavukla beraber atlayamayacağını tahmin eden tilki kendisine artık çok yaklaştığını gördüğü Karabaşın da korkusuyla pes etti. Tavuğu oracığa bırakarak çiti atlayıp gözden kayboldu. Çillinin dizlerinin bağı çözülmüştü. 
Kalkıp kümesine doğru gidecek gücü bulamadı kendisinde... 

Bir süre sonra Tahir giderek Çilliyi sevgiyle kucağına aldı. Kümesine getirdi... Ertesi gün Çillinin aksayarak yürüdüğünü fark ettiler... Tilki'nin ağzındayken incinmiş olan bacağının üstüne günlerce basamadı. Daha sonra da topallayarak yürümeye başladı... 

Bu kötü olayın üzerinden birkaç ay geçmişti... O sırada Büyük İbik'e Eyioler id başladı. 
ime in, en iri yarısı benim... Benim sayemde kargalar yemimizi gelem) for. Cayaret bile edemiyorlar. Bunun için 
Nr ) dh ba key le yiye ece kle rin. hem Ta güzellerini hem de en p çoğu ĞU il Wi li ii ie dedi. Buna diğer Kardeşleri ve İİ Mi (0 Mİ 




















medi 


raks; 
Kİ ys 4 V 


> 





Yiyecek olarak bol miktarda buğday ve darı döküp gidiyorlardı... O kadar bol yiyeceğe rağmen Büyük 
İbik diğerlerinin, özellikle Çilli'nin yemesine engel oluyordu. Büyük İbik'in karnı doyduktan sonra, 
> artakalan cılız taneleri de geride kalan diğer mi kardeşleri yiyebiliyordu. 
—... 

Zavallı oOÇilli (oaksak bacağıyla yapacak hiçbir şeyin olmadığının bilinciyle çekilip köşesine oturuyor, sessiz sitemini birilerinin fark etmesini bekliyordu... 

Çilli'nin günden güne 

kilo kaybetmesi, Büyük 
İbik'in de her geçen gün daha kilo alması, irileşmesi Turan'ın dikkatini çekmişti. Bir gün yine bol miktarda yem döktükten sonra, bir kenara gizlenerek kümesin içinde olanları seyretmeye başladı. Her zaman olduğu gibi Büyük İbik tek başına yemeye başladı... Acından nerede ise yere yıkılacak olan Çilli kenara köşeye saçılan bir iki taneyi yemeye niyetlendi. Büyük İbik hemen yanına giderek gagasıyla kafasına, kanatlarına vurdu. Zavallı Çillinin birkaç teleği (tüyü) döküldü kümesin içine. Bir köşeye büzülüp kaldı. Yanılmamak için bunu birkaç gün üst üste izleyen Turan oğlu Tahir'e bu durumu söyledi. 
Beraberce izlediler. Tahir, şaşırmış ve üzülmüş bir durumda; 

“Baba, biz zayıfı gözetmek ve korumak zorundayız... Bir yol bulup Çilli'nin de karnını doyurmasını sağlamalıyız...” dedi. 

“Doğru diyorsun Tahir... Senden de bunu beklerdim” dedi ve hemen kümesi ikiye böldü... Küçük olan kısmına tek başına Büyük İbik konuldu... 
Büyük kısma da kalan dört tavuk... Yemler atıldığı zaman artık diğer tavuklar rahat bir şekilde yiyordu. Tabi Büyük İbik de aç kalmıyordu ama diğerlerinin rahatlığı, birbirleriyle iyi geçinmesi onu kudurtuyordu. 

Tahir birkaç gün sonra; 

“Büyük İbik'e de acımaya başladım baba... Cezasını bitirelim 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istersen. Belki de uslanmıştır... Aklı başına gelmiştir...” dedi. 

Babası oğlunun acıma duygusundan ileri gelen bu güzel fikrini de sevdi... 

Büyük İbik birkaç gün diğer arkadaşlarına sataşmadı... Ama daha sonra eski huyuna geri döndü... Yine atılan yemlerin büyük kısmını o yiyor, diğerleri ise ancak kalırsa, artanları yiyorlardı... Gün geçtikçe zaten iri olan Büyük İbik daha da irileşiyor, güçleniyor ve kümes arkadaşlarına daha zalimce dövüyordu... 

O günlerde ilçe kaymakamı köyü ziyarete gelecekti. Turan, muhtara, uygun görülürse kaymakam beyi evinde misafir etmek, öğlen yemeği ikram etmek istediğini söyledi. Muhtar bu teklifi uygun buldu... Kaymakam beyin tavuk suyuna çorbayı çok sevdiğini söyleyenler oldu... Turan kümese gittiğinde evini şereflendirecek kaymakama ikram edilmek üzere en iri tavuğu Büyük İbik'i seçti... 

Kaymakam bey tavuk suyuna çorbaya ve tavuk etli pilava bayılmıştı... 

Yemekten sonra o güzel bahçeyi gezdiler. Kaymakam Bey takdirlerini belirtti... Kümesi görünce aksayan tavukla yakından ilgilendi... 

“Bu çilli tavuğun sakatlığını gidermek için veteriner görevlendireceğim. 
dedi... Köyde tavuk çiftliklerinin büyültülmesini, yaygınlaştırılmasını gerekirse bu konuda köylülere yardımcı olacağını söyledi. 

Kümeste kalan dört tavuk ve özellikle Çilli, Kaymakamın iyi yürekli biri olduğunu anlamışlardı... O giderken arkasından bir müddet gıdıklayıp durdular... Kaymakam bu gıdıklamaların tavuk diliyle yürekten gelen bir teşekkür olduğunu nereden bilecekti?... 
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Ilıksu ırmağı, Yeşilbahçe yerleşim yerinin hayat kaynaklarından biridir... Onun sularına yapraklarını sallandıran, köklerin indiren salkım söğütler de mutludur, üzerinden uçan rengârenk kelebekler de... 

Ilıksu ırmağı deyip geçmeyin... İçinde irili ufaklı balıklar bile vardır... 
Bu balıkların neşeli olduğu zamanları anlamak için suyun yüzüne bakmanız yeterlidir... Neşeli oldukları zaman, yapraklarını suya çok yaklaştıran salkım söğütle tokalaşmak için suyun içinden fırlayan balıklar görürsünüz. Kimileri fazla zıplayamadığı için yapraklara dokunamaz, tekrar tekrar denemekten de yorulmazlar... 

Pek tabiidir ki ırmağın kenarı da yemyeşil köy de çeşitli hayvanlarla doludur. Bu köyde yaşayanların hayvanlara çok ama çok iyi davrandığını söylemeye gerek var mıdır bilmiyorum? 

Yeşilbahçelilerin çok iyi bildiği, ırmak kenarına giden çocuklara, dikkatli olmaları gerektiği için anlattıkları bir de güzel hikâye vardır. Siz de öğrenmek ister misiniz? 

Siz deyin on, ben diyeyim yirmi sene önce, şimdiki gibi neşeli akan ırmakta yaşayan birbirinden havalı as solistler varmış... Bunlar, özellikle mehtaplı gecelerde bir taşın üzerine çıkıp en güzel şarkılarını seslendiren yeşil kurbağalarmış... Hiç kimse onların hangi şarkıyı söylediğini bilmez, hatta şarkı söylemesini bile istemezmiş ama onlar yine de gece boyu 
0) 













viyaklar dururlarmış. Tıpkı “küçük kurbağa” şarkısında olduğu gibi... 
Bu ırmağın kenarında az da olsa yılana ve akrebe rastlanırmış. 
AN Yıllardır bu köyde insanları bir yılanın ya da akrebin soktuğu olmamış ama NN“ . yine de herkes bu iki hayvandan oldukça çekinirmiş... 
Akreplerin içinde de iyisi ve kötüsü varmış... Aynı kıyıyı paylaşan 
| beş akrebin biri varmış ki kimse onunla görüşmek ve arkadaşlık yapmak 
istemezmiş. Diğer hayvancıklar da onun yanına yaklaşmazlarmış. Bilirlermiş ki ne zaman yanına yaklaşsalar, oynamaya, eğlenmeye çalışsalar o hep “ayrıcalık ister, kendi sözünü gerçekleştirmek için zehirli iğnesiyle tehdit etmekten bile kaçınmazmış... O yüzden bütün hayvanlar arasında adı “Hırçın” olarak geçiyormuş... 
Son zamanlar da ise hırçınlığı zirveye çıkmış. Karıncaların yuvalarına giriyormuş, örümceklerin oyununu bozuyormuş. Bir seferinde de bal arılarının kovanına girme girişiminde bulunmuş ama arılar sert çıkmışlar; “Senin zehirli iğnen varsa, bizim de var... Bir daha kovanımızın yanınd geçersen gereken cevabı alırsın” demişler... Çekindiğini belli etmemeye çalışmış ama arılardan çok korkmuş... - e — 
Sıcak Ağustos güneşinin taşları ayak basılmayacak kadar Isıttığı günlerin birinde yuvasından çıkan akrep şöyle etrafına bir göz gezdirmiş... 
Bakmış ki herkesin keyfi yerinde; kelebek bir gülün yaprağına konmuş sohbet ediyor... Kurbağa ile Yengeç birbiriyle şakalaşıyor. Balıklar her zaman ki gibi sudan fırlayarak salkım söğütle oynaşıyor. Sarı çiçek bütün çekiciliğiyle kovandaki arıları davet ediyor... 
Almış başını ellerinin arasına kara kara düşünmeye başlamış... Şu binlerce hayvanın dolaştığı kıyıda kafasına göre bir arkadaşı yokmuş... 
Sıkıntıdan patlıyor, canı da öylesine oyun oynamak istiyormuş ki... Şöyle oynayabileceği hayvancıkları sıraya koymuş... Ama... bir de bakmış ki bir çoğunun kalbini kırmış ve küsler... 
Birden gözü, ilerideki küçük ağaçların çocuklarına salıncak yapmak için ağ ören örümceğe takılmış... “Benimle oynasa oynasa örümcek kardeş” oynar diye yanına gitmiş selam vermiş. Örümcek selamını çok nazlanarak almış... Hatta dönüp kendi Hırçın'ın halini hatırını bile sormamış. 
“Herkes birbiriyle ne güzel oynuyor... Biz de seninle oynayalım mı Örümcek kardeş?” Demiş. 
Örümcek kardeş; 
“Ben bu gün çocuklara salıncak sözü verdim. Yoksa oynamak isterdim.” Oo cevabını vermiş. 
Akrep süklüm püklüm geri dönmüş... Örümcek belki işini gücünü 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bırakıp akreple oynarmış ama, daha geçen hafta, ayaklarının çamuruyla yuvasına gelip ağlarını bozduğunu unutmamış... 

Hırçın, gece gündüz yalnız başına dolaşıyor, can sıkıntısından sağa sola sataşıyor, sevilmiyor durumdayken nefret edilir durumlara düşüyormuş... 

Bir gün yine avare avare gezerken gözü karşı kıyıya takılmış... “Orası daha güneşli, akreplerin yaşaması için daha elverişli” diye düşünmüş... 
Sağına soluna bakmış. Şöyle yakınlarda uygun bir köprü olsa hemen karşıya geçecekmiş. Aslında asıl amacı, burada kendisinin hırçınlığını tanıyan ve arkadaşlık etmeyen hayvancıklardan kurtulmakmış. Ilıksu ırmağını kendi becerisiyle geçmesine imkân yokmuş. Gece gündüz, düşünmüş taşınmış ve birilerinden yardım istemeye karar vermiş... 

Yüzüne en tatlı ifadesini takınarak yeşil kurbağanın yanına yaklaşmış; 

“Kurbağa kardeş günaydın.” 

“Günaydın” 

“Şöyle bir düşündüm de şu kıyıdaki en iyi dostum sensin... Biz seninle çok iyi dostuz...” 

Kurbağa, günün birinde, akrebin, yükseklerden inen kartalı gördüğü halde haber vermediğini, az kalsın kartal tarafından kapıp kaçırılacağını hatırlamış 

“Hadi öyle olsun... Herhalde benden bir şey isteyeceksin...” demiş kurbağa.. 

Yaa, . Evet... Benim romatizmalarım azdı. Karşı anl daha sıcak taşlar var. knk güneşlenmem iyi gelecek sanırım.' 

“Eee.. 

“Beni —. geçirir misin? :. 
“Hayır Akrepçiğim... Geçiremem... 

“Niçin?...” 

“Çünkü li ırmağın içindeyken sen beni sırtımdan iğneler, 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Akrep en iyi, en hoş, en yumuşak haliyle itiraz etmiş; 
“Olur mu öyle şey?.. Ben senin sırtındayken seni öldürmem olanaksız...” 
“Yaparsın... Sen yaparsın... 
Sen butür kötü işlerealışmışsın...” 
demiş ve arkasını dönmüş. 
Oradan ümit ettiği olumlu cevabı alamayın, Hırçın sırtına binebileceği başka birini düşünmeye başlamış. 
Kelebeğe teklif etse, “Benim kanatlarım narin, senin gibi ağır bir canlıyı taşıyamam” diyeceğinden eminmiş. Şöyle kendisi gibi güçlü biri lazımmış... Birden bire görenlerin “Siz kardeş misiniz?” 
diye sorduğu yengeç aklına gelmiş... Gözleri sevinçle parlamış. Yine bu zamana kadar pek az kullandığı gülümser haliyle yengecin yanına gitmiş... /7 
Yengeç sabah kahvaltısını yapıyormuş henüz; 
“Bu gün çok yakışıklısın Yengeç karde .. Görmüş geçirmiş bir canlı olan Yengeç, akrebin kendisinden çok önemli bir şey isteyeceğini po anlamış; 
N | “Her zamanki halim” diye cevap vermiş... 
, si “Sen ne kadar şanslı bir canlısın biliyor 


musun?” demiş... 
O “Niçin?” 

“Hem karada yaşayabiliyorsun hem suda... Canın isteyince çıkıp güneşliyorsun, canın isteyince suyun içine girip serinliyorsun... 
Sonra hem karada hem suda yiyecek bulabiliyorsun...” 

“ Doğru... Ama bence sen daha şanslısın. Korunman için kuyruğunda müthiş bir silahın var...” 

“Öyle ama” demiş akrep “O silahım yüzünden 




















herkes benden çekiniyor... O silahım olmasaydı herkes benimle daha yakın dost olabilirdi...” 
Tecrübeli Yengeç gülmüş... 
“Hayır Akrep kardeş... Bence bu konuda yanılıyorsun. 
Sen zehirli iğnen yüzünden değil, zehirli huyun yüzünden arkadaş bulamıyorsun... Tabi zehirli iğneni ne zaman kullanacağını da pek iyi bildiğin söylenemez.” 
Akrep, kızarmış bozarmış, pek bir şey de diyememiş. 
“Ama en azından seninle iyi arkadaşız değil mi?” 
Çok iyi arkadaş olmamalarına rağmen yüzüne söylemekten de çekinmiş yengeç; 
“Ehh.. Öyle sayılır.” 
“Hem zaten benim iğnem senin sert zırhını delemez” Yengeç itiraz etmiş; 
“Hayır hayır... Senin iğnen yerini bulursa zehrini vücuduma aktarabilir.” 
“Yeri neresi acaba?” 
Yengeç her ihtimale karşı zayıf noktasını saklama gereğini hissetmiş; “Neyse Akrep kardeş bu soruyu geçelim, senin benden özel bir isteğin var herhalde...” 





“Var ya...” 
“Söyle bakalım... Olabilecek bir şeyse gereğini yaparız” demiş... 
Akrep; 


“Senin gezdiğin şu karşı kıyıları ben de gezmek istiyorum... Orası buraya göre daha çok güneş alıyor. Biliyorsun biz akrepler sıcak havayı çok severiz... Soğuk yerlerden kaçarız. “ 
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“Eee...” 

“Eeesi, o karşı kıyılara ben de geçmek istiyorum. Hem orada yeni bir hayata kavuşurum. Burada ki arkadaşlara davrandığımdan daha iyi davranırım. Kim bilir o kıyı da çok daha iyi arkadaşlarım olur.” 

“Akrep kardeş tabii ki... Huyunu değiştirirsen daha iyi arkadaşlar edinirsin.” 

“Evet ama önce karşıya geçmem lazım...” 

“Doğru ya” demiş yengeç, “Sen yüzme bilmiyorsun...” 

“Evet” dedi akrep ümitle, “Yüzme bilen bir arkadaşa ihtiyacım var.” 

Yengeç bu arkadaşın kendisi olduğunu tahmin ediyormuş; 

“Beni karşıya geçirir misin?” 

Yengeç kararsızmış... duraklamış 

“Düşünmem lazım” demiş. 

“Cevabını yarın alabilir miyim Yengeç kardeş?” 

“Tabii. Yarın sabah sana bir cevap veririm...” 

O geceyi Hırçın da, yengeç de düşünerek geçirdi. Yengeç, akrebin kendisini zehirlemesinden korkuyordu.... Çünkü o, bugüne kadar sürdürdüğü hırçın yaşam tarzıyla kendisinden hep şüphelenilen bir akrep olmuştu. 

Yengeç, uykusuz bir gecenin sonunda, önce gereken tedbirleri almaya, sonra da akrebi karşı kıyıya geçirmeye karar vermiş. Böylece hem bu kıyıda ki arkadaşlarını hırçın bir akrepten kurtaracakmış, hem de öbür kıyıya, huyu daha iyileşmiş bir akrep çıkarmış olacakmış. 

Akrepse gece boyu Yengeç'in zırhındaki zayıf noktayı düşünmüş. 
Diğer akreplere sormuş ve nihayet öğrenmiş... Yengecin kollarını vücuduna bağlayan noktalarda zırhı inceliyormuş. Bir akrep ancak buralardan sokabilirmiş iğnesini... 

Rahat bir nefes almış. Bunu öğrenmesinin iki nedeni varmış; birincisi, yengeç karşıya geçirmeyi reddederse, onun uyuduğu bir saatte zehirlemeyi deneyecekmiş. İkincisi ise, suyun içinde bir kalleşlik yapmaya çalışırsa “ cezalandırmak içinmiş. 














Ertesi gün güneş biraz yükselince akrep soluğu yengecin yanında almış. Sabırsızlıkla vereceği cevabı bekliyormuş; 

“Akrep kardeş... Sana istediğin iyiliği yapacağım... Ümit ederim diğer hayvancıkları ve insanları rahatsız etme huyundan vazgeçer, orada çok güzel ve uyumlu bir hayat geçirirsin... İstersen hemen geçelim...” 

Akrebin gözleri parlamış... 

“Hemen” demiş ve yengecin sırtına çıkmış... Yengeç ırmağın en sakin akan yerinden karşıya doğru hareket etmeye başlamış. Yengeç aslında suyun yüzünde yüzmekte başarılı değilmiş. Hele bir de akrebin yükü binince daha da zorlanmaya başlamış... Yolun yarısına geldiği zaman oldukça yorulmuş... 

Bu sırada Hırçın, hiç de iyi şeyler düşünmüyormuş.. 

“Vay yengeç vay... Demek beni karşıya geçirmeye karar vermek için sabaha kadar düşündün ha... Bir de vücudunun en zayıf noktasını bana söylemekte tereddüt ettin ha. Yani bana güvenemedin... © 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işte bu düşünceler akrebi iyice hırçınlaştırıyormuş... 

O sırada yanlarına doğru bir ağaç parçasının yanaştığını görmüş. 
İçindeki kötü ruh canlanmış. “Şu yengeci sokup hemen bu ağaca tutunsam, nasıl olsa bir yerde beni kıyıya bırakır” düşüncesine kapılmış... 


e, e Fazla düşünmeden iğnesini, kendisine iyilik yapmakta olan Yengecin — KöltUK altına batırmaya çalışmış... 


Yengeç, Hırçın'ın iğnesini koltuğunun altında hissedince; 

“Niçin yapıyorsun Akrep kardeş... Bak ben sana iyilik etmeye Mp çalışıyorum... Ben suya batınca sen de ölüp gideceksin” demiş. 
Hırçın sırıtarak; .. AN 
“Ne yapayım, Mein. Kr ” 
























Jaci ELENİ çalışmış... 
Yengeçse bırakın ölmeyi, acı bile hissetmemiş... Çünkü akrebin böyle bir kalleşlik yapabileceğini tahmin ettiğinden, koltuk altlarında ki ince derilerin üstüne, evinden çıkmadan balık pulları yapıştırmışmış... Akrebin zehirli iğnesi sadece bu balık pullarını deldiği, ileriye gidemediği için etkilenmemiş bile... 

Son olarak dönüp Hırçın” a doğru baktığında ne görmüş dersiniz? 
Hırçın, tutunduğu ağaç çok küçük olduğundan onunla beraber suyun içine batıp batıp çıkıyormuş... Yengeç iyice karaya çıkıp, Hırçın'ın suyun içine batıp çıkışlarını izlemeye başlamış... İyi yürekli Yengeç hâlâ onu kurtarmak istiyormuş ama, artık yetişmesine imkan yokmuş... 

O sırada bir karga, suya dalış yaparak küçük ağacı aldığı gibi yükselmiş... 

Yengeç, kargaların akrep etine bayıldığını çok iyi biliyormuş... 
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TIKTIK... 


' Çoğumuz kuş olmayı, masmavi gökyüzünde özgürce kanat çırpmayı © çokistemişizdir... 

O yemyeşil yaprakların arasında gezinmeyi, dallarda, kuş dünyasında meşhur olan şarkıları mırıldanmayı arzulamışızdır... 

Kuşların bir kısmının yuvası zirvelere yakın yerlerdedir... 
Ağaçların, çocuklar tarafından ulaşılamayacak yerlerine yuva kurarlar... 

Her çocuk değil ama bazı çocuklar ne yazık ki kuşların yuvalarına ulaşmayı, onların yumurtalarını almayı bir başarı sayarlar. Halbuki o çalışkan, o güzel kuşlar o yuvayı ne zorluklarla yapmışlardır kim bilir?... Bunu bir türlü düşünmezler. 

Yeşilbahçe köyünde birbirinden güzel yüzlerce kuş cinsi yaşarmış. Bu kuşlardan güvercin ve kırlangıçlar çatı aralarını, damları yuva seçerlermiş. Kargalar servilerin üst dallarına yuva yapmayı severlermiş. Bir de ağaç kakanlar varmış ki onlar ağaçların gövdelerinden başka yerde yaşamayı istemezlermiş. 

Ağaçkakanlar tüylerinde kırmızının, siyahın ve beyazın en güzelini bulundururlarmış. 














Kafasının üstünde uzun ve renkli tüyleri varmış ama onların dünyasınd henüz tarak keşfedilmediğinden tarama işini rüzgarlara bırakırlarmış. 
Çocukluktan kurtulan, anne ve babaları tarafından, “Artık kendine yeni bir ev bulma zamanı geldi Tıktık” uyarısını alan bir ağaçkakan, o günden itibaren güzel ve şirin bir yuva aramaya başlamış. 

Hazır yuvaların hepsi dolu olduğundan, yeni bir ağaçta, yeni bir ev yapması gerekiyormuş... 

Büyüklerinden öğrendiği bilgileri uygulama zamanı gelmiş. O biliyormuş ki, her ağaç kendisine yuva olmaz. Ağaçkakanlar, yuvalarını gagalarıyla ağaç gövdesine oyarak yapan kuşlarmış. Bu yüzden oyulması kolay ağaç cinslerini tercih ediyorlarmış. Bu ağaçların yaşlı olanları yuva yapmaları için daha uygun oluyormuş. Yaşlı ağaçlar iri gövdeli olduğu için geniş ve ferah evler yapma imkânı bulunuyormuş. 

Sabahtan öğlene kadar uçtuğu halde kendisine uygun bir ağaç bulamamış... Yorulmuş, kaysı ağacının dalına dinlenmek için konmuş... 
Bir iki tatlı kaysı yiyince oldukça dinlenmiş. O sırada serçenin biri de kaysı yemeye gelmiş. Tıktık ona ev aradığını, kendisine uygun bir ağaç bulursa haber vermesini istemiş. Serçe; 

“Aramaya gerek yok, köprünün yanında, ırmağın kıyısında kocaman mı kocaman, yaşlı mı yaşlı bir kavak ağacı var. Öyle sanıyorum ki yalnızlıktan da patlıyor. Sana gövdesini memnuniyetle yuva olarak verecektir.” Deyince, Tıktık teşekkür etmiş ve kaysı dalından havalanarak serçenin tarif ettiği yere doğru uçmaya başlamış. 

Serçenin dediği gibi, ırmağa ayaklarını uzatan, artık iyice yaşlandığı kabuklarından bile belli olan kavak ağacını görmüş. 

“İyi, suyun hemen kenarında. Böylece su ihtiyacımı gidermek problem olmayacak” diye düşünmüş. Gitmiş selam vermiş. Başlamışlar ağaçla sohbete. Ve sonunda Tıktık; 

“Ben artık büyüdüm... Ayrı bir yuva kurmam gerekiyor. İzin verirsen yuvamı senin gövdene yapmak istiyorum” demiş... 

Ağaç bir süre düşünmüş; 

“Neden olmasın... Ben de iyice yaşlandım. Artık yalnızlığa dayanamıyorum. Özellikle akşam olunca dertleşecek, sohbet edecek birilerini arıyorum... Bir de gövdemdeki kurtlar bana hiç aman vermiyorlar... 
Sen yuvanı yaparken onları da temizlemeye gayret et. © demiş... 

Ağaçkakan, kavağa bu ricasını seve seve yerine getireceğini söylemiş. 
“Kurtlarla, özellikle «Ai kurtlarla beslenmeyi ben çok severim” demiş 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Ve hemen kavağın gövdesinin en yumuşak ve biraz da çürük olan kısmını oymaya başlamış... Ağaçkakan öylesine çalışkan öylesine çalışkanmış ki, akşam gün batarken, hiç değilse o gece konaklayacağı kadar bir yuva yapmış kendine... Kavak, Tıktık'lla sohbet ederek uykuya dalmış o gece... İkisi de çok mutluymuş. 

Tıktık sabah uyandığında anne ve babasından ayrı olduğu gerçeğini hatırlamış. Dışarıdan yiyecek getiren babası ve kahvaltısını hazırlayan annesi olmadığına göre bu işleri kendi yapmak zorunda olduğunu anlamış... 

Kavak ağacı da aynı saatlerde uyanmış... O da yeni arkadaşının karnının aç olabileceğini düşünmüş. O sırada, gövdesinin toprağa yakın yerlerinde kabuğunu bırakıp da can damarlarını yemeye çalışan bir kurt olduğunu , hissetmiş. Hemen bunu Tıktık'a söylemiş; 

“Tıktık, evladım, aşağılarda bir yerde hemen kabuğumun altında hiç de rahat durmayan bir kurt var. ! 
Beni çok rahatsız ediyor. Hadi yine iyisin, bu kurt sana sabah kahvaltısı olarak yeter herhalde. Tahminime göre beni günlerdir yiye yiye iyice semirmiştir. Ağzına layık hale gelmiştir” demiş. 

Tıktık kendisine bu yolu gösteren arkadaşına teşekkür etmiş ve hemen işe başlamış. Kavak ağacının tarif ettiği yeri bulmuş ve bir iki gaga darbesiyle kurtçuğu açığa çıkarıp yemiş... Sabah kahvaltısı için kendisine yardımcı olan kavak ağacına teşekkür, karnı doyduğu için de Allah'a şükretmiş. 

Tıktık çok iyi yetişmiş bir ağaçkakanmış. Baba ve annesi onu (GB çalışkan, dürüst ve merhametli yetiştirmiş. Karnını doyururken bile bu li güzel özelliklerini terk etmiyormuş. Mesela; kurtçukların en yaramazını, sınırı aşanları, çekirgelerin yaralılarını, karıncaların hastalarını, solucanların ) dünyadan gönlü geçecek kadar ihtiyarlarını yemeye çalışıyormuş. g gi Bir de yiyeceğini çıkarırken bile bir hayvancıkla karnını doyururken | bile, diğer bir hayvanın yararına iş yapmaya gayret ediyormuş. 

Günler birbirini kovalayıp gidiyormuş. Kavak ağacıyla Tıktık arasındaki arkadaşlık her geçen gün artarak devam » ediyormuş. Bu arada Tıktık da her gün yeni şeyler öğrenmenin zevkini çıkarıyormuş. Kendine Din güveni de zili geçi çe gartıyormuş?. 
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Bir gün yakın bahçelerde sabah uçuşunu yaparken siyah beyaz renkli bir ineğin dertli dertli melemesini duymuş... “Bunun bir derdi olmalı” diyerek gitmiş, yanında bir yerlere konmuş; 

“Günaydın... Melemelerin pek hüzünlü, bir derdin mi var?” diye sormuş. 

“Sorma Tıktık... (o Sırtımın çeşitli yerlerinde etime gömülüp kanımı emen o küçük hayvancıklar, hani şu keneler var ya... Canımı acıtıyorlar... Ellerim yok ki onları oradan çıkarayım. Kuyruğumu sallayıp 

korkutmak istiyorum ama etkili olamıyorum... Hiç oralı olmuyorlar zaten... Seni Allah gönderdi. Bana yardımcı olur musun?” 

Tıktık bir kendi narin gövdesine bakmış bir de ay boynuzlu siyah beyazlı ineğin koskoca gövdesine. 

“Ben bu halimle sana nasıl yardımcı olurum ki?” 



















demiş... 
l İnek; 
NX “Bu dünyada gurura kapılmanın anlamı yoktur. Öyle 
| güçlü görünenler öyle güçsüzlerin yardımına gereksinim 
duyarlar ki hayret edersin. Düşün, 


dünyada çok becerikli, çok akıllı olduklarına inanan insanlar bir arının balına, bir ineğin sütüne ihtiyaç duyarlar...” 
“Yaa... Doğru söylüyorsun” demiş Tıktık. 
“Dahası var. İnsanlar, şu kirazdan, şu elmadan bile yararlanıyor..” 
“Doğru” dedi yine Tıktık. 
“Sen de bana yardım edebilirsin. Bu küçüklüğünle benim kendime yapamadığımı en yapabilirsin...” 
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yardımcı olabilirdi; 

“Sırtıma çık ve o güzel gaganla neredeyse derimin altına giren şu keneleri, kanımı emen şu böcekleri yiyiver... Hem sen gıdanı al, hem de beni bu acıdan kurtar...” 

Şimdi anlamıştı meseleyi. 

Hemen kendisine ihtiyaç duyan ineğin yardımına koşmuş. Sırtındaki keneleri birer birer ayıklamaya başlamış... İnek halinden çok memnunmuş... 
Fakat az ileride gözüken bir çocuk hızla ineğin yanına gelerek elindeki değnekle Tıktık'ı kovalamış. Tıktık ineği görebilecek bir dala konmuş. Çocuk ineğin yanından uzaklaştığında yarım bıraktığı işi tamamlamak için tekrar ineğin yanına koşuyormuş. Fakat Tıktık'ın ne yapmak istediğini bir türlü anlamayan, ineklerine yardımcı olduğunu kavrayamayan çocuk hemen gelip yine kovalamış... İnek haliyle ve hareketleriyle Tıktık'tan memnuniyetini, onun kendisinin dostu olduğunu anlatmak istiyormuş ama çocuk bir türlü 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anlamıyormuş. İyi ki biraz sonra çocuğun babası gelmiş ve Tıktık'ın ne yapmak istediğini sezmiş... Çocuğuna işaret ederek; 

“Bak, bizim ineğimiz halinden memnun. 
Ağaçkakan sırtına konduğu zaman ne kımıldıyor, ne de kuyruğunu oynatıyor... Bunların ikisi dost” demiş... 

Adam dikkatle incelemeye başlayınca, 

) Tıktık'ın ineklerinin sırtındaki keneleri, kan emen böcekleri temizlediğini memnunlukla görmüş... O | 
» . da'ineği bu kenelerden kurtarmak için veterinere LA 


N götürmeyi düşünüyormuş... Bu işi bir kuşun yapmış “” İN “olması onu çok mutlu etmiş... Çocukla babası, hiç “SX “seslerini çıkarmadan kuşla inek arasındaki bu güzel di dayanışmayı seyretmiş. 

Tıktık işini bitirdiğinde inekten kocaman bir teşekkür almış... Tıktık da ona teşekkür etmiş. Çünkü bu sayede onun da karnı doymuş... 

Çocukla babası Tıktık'ın uçarak kavak ağacındaki yuvasına girdiğini görmüşler... Ondan sonra özellikle soğuk ve yağmurlu günlerde Tıktık'ın yemek bulamayacağını düşünerek kavak ağacının hemen dibine ekmek kırıntıları bırakmayı alışkanlık haline getirmişler... 

Tıktık yuvasındayken bazen bir inek melemesi duyarmış... Bu melemenin bir anlamı varmış... İyilik yaptığı alaca inek, Tıktık'ın ağzına layık bir böcek görmüşse, hemen onu ziyafete davet ediyormuş. 

Halsiz ya da havaların kötü olduğu günlerde, baba ve çocuğun bıraktığı ekmek kırıntısını yemek çok hoşuna gidiyormuş... Masmavi göklerde tepsi gibi bir güneşin bulunduğu güzel günlerde Tıktık, babayla çocuğun evine kadar uçup, pencerelerine tırmanan sarmaşığın dalında uzun uzun güzel şarkılar söylüyormuş. 

Sarmaşıklı pencereli evde oturanların kendisinin teşekkür ettiğini bilip bilmediğini ise her zaman merak ediyormuş. 

Tıktık iyilik etmeyi de, iyilik edenlere teşekkür etmeyi de çok iyi biliyormuş... 
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CÖMERT KELEBEKLE BENCİL di 


Yeşilbahçe köyü kuşların, kelebeklerin, arıların, kısacası irili ufaklı bütün hayvanların rahatça yaşayabileceği uçsuz bucaksız bahçelerden oluşan güzel bir köymüş. Bitkilerle hayvanlar karşılıklı güzel ilişkiler 


içindeymiş... 
Vizviz ismindeki arının kovanı ile Güzelce ismindeki Kelebeğin konakladığı ağaç yan yanaymış. 
Güzelce çok uslu, çalışkan ve iyiliksever bir kelebekmiş... Her 


sabah doğan güneşle uyanır çevresindeki bütün ağaçlara, arkadaşlarına “Günaydın” dermiş güler yüzle. <> 

Güzelce iyilik etmeyi çok severmiş. Uzaklarda bir yerde tatlı bir ayva 

çiçeği görse, arılara ve diğer kelebek arkadaşlarına hemen haber verir, onlarında o güzellikten yararlanmalarını sağlarmış... | Çiçekler açınca onların tozlarının, tohumlarının birbirlerine taşınmasiğ gerekiyormuş... İşte bu işi de zaman zaman rüzgârlar zaman zaman da kelebekler ve arılar gibi uçan hayvancıklar yapıyormuş. Bu sayede ağaçlar daha çok meyve veriyorlarmış... Tabi ağaçlar kelebeklerin ve arıların bu iyiliğinin altında kalmıyorlarmış. Meyvelerinin en tatlı zamanlarında onlara en güzellerinden ikram ediyorlarmış. 
j | / Meyvenin tatlısını yemek Güzelce'nin hoşuna gidiyormuş ama 7 

a e ge 1a “gideni iyiliklerinin meyvesini yemekmiş. 
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Yaz olup da elma; 
“Güzelce kardeş... Bak en üst meyve nasıl kızardı, nasıl tatlılaştı... Tadına bakmak istemez misin?” diye onun / » çağırınca mutluluğun doruğuna çıkarmış. 
<> Hoşsohbet biriymiş Güzelce... Kaysınır seslenirmiş; 
“Gel şu yapraklarımı biraz okşa, biraz sev... Bu gün biraz canım sıkıldı” diyormuş. Güzelce hiçbir zaman böyle güzel ve nazik davetleri reddetmezmiş. A 
LE Yine böyle kaysının canının sıkıldığı bir zamanda; < "Nİ “Hayırdır Kaysıcığım... Canın niçin sıkılıyor. Aslından sevinmen ve, ' huzur için de yaşaman gerek. Bak Allah seni güzel ve verimli bir toprakta yaratmış. Baharda en güzel çiçekler senin dalını süslüyor. En tatlı meyveler senin yeşil yapraklarının arasında büyüyor.... Senden meyve yiyen insanl duymuyor musun?... Böyle güzel meyveleri verdiğin için sana teş Ü Allah'a da şükrediyorlar... Sen de her zaman için böyle güzel yaratılc dolayı Yaratana teşekkür etmekle mutlu olmalısın?” diye sormuş. 
Kayısı Güzelce'nin sözünü hiç kesmeden dinlemiş. 
“Doğru diyorsun Güzelceciğim... Ama bu güzel hayatın içinde öyle ufak tefek olaylar oluyor ki insan sıkılıyor, üzülüyor...” 
Güzelce, yeşil yaprakların en gencinin üzerine konmuş, sevecen bir tavırla kaysı ağacını dinliyormuş; 
Kayısı canının sıkan şeyi anlatmaya başlamış; 
“Bu gün sabah bir çocuk göründü uzaktan... Sarışın, güzel mi güzel bir çocuk. Yanıma gelir gelmez başladı beni taşlamaya... * “Canı meyve yemek istiyordu demek ki” 
“Öyle de Güzelce kardeş, meyve yiyecekse beni taşlaması mı lazım?... G0 g8 Bir meyvemi düşürebilmek için tam on iki yaprağımı yaraladı. Hatta dallarımın bir kaçının kabuğu soyuldu. 
Her yanım yara bere içinde kaldı.” 
“Vah vah...Canınınsıkılmasında 
Kr 
# buki az ileride meyve 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toplamak için yapılan üç ayaklı merdiven vardı. Onu yanıma getirip üzerine çıksaydı en güzel meyvelerime çok rahatlıkla ulaşabilirdi. Ama yapmadı. O çocuğun babası hep merdivenle gelir meyve toplamaya. En uç dallarıma yetişemezse şöyle hafifçe sallayıverir. Bu ufak tefek sallanmalar hoşuma bile gider. O zaman ben de olgunlaşan meyvelerimi hemen dökerim...” 

Güzelce, 

“O çocuğu hatırladım... Benim de peşime çok düştü... Küçük bir çiçeğin dallarına konup şöyle bir rahat nefes alacak olsam hemen sessizce yetişir ve iki elinin arasında sıkıştırıp yakalamak ister. Hâlbuki bizim kanatlarımız çok hassastır... Allah bizi öylesine güzel öylesine narin yaratmış ki dokunulmaya gelmeyiz. Onun için tehlikelerden kaçalım diye kanat da vermiş...” 

KK 

Öte yandan Vızvız'la Güzelce'nin arkadaşlığı önce çok iyi gidiyormuş. 
Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyormuş... Biri bir yerde güzel bir manzara görse, tatlı bir meyve bulsa diğerine haber verirmiş... Ama son zamanlarda Vızvız'a bir haller olmuş. Güzelce'ye karşı kırıcı konuşmaya başlamış; 

“Biz arılar kelebeklerden çok güçlüyüz... Kelebekler bir düşmanla karşılaşınca kendisini kesinlikle koruyamaz. Hemen kaçmak zorunda kalır. Ama biz arıların ucunda zehiri olan iğnelerimiz var. Bize yan bakanı 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baktığına pişman ederiz” diyormuş. 

Güzelce, kendisine güçsüz denmesine üzülürmüş tabi. Arkadaşının niçin böyle davrandığına da bir anlam veremezmiş. Konuyu annesine açmış ve Vizvız'ın bu davranışının nedeninin ne olabileceğini sormuş... Annesi; 

“Bak güzelce sen bu bahçelerin prensesisin. Güzelliğin dillerden dillere dolaşıyor. Sen bir beyaz zambağa konduğun zaman ağaçlar dallarını sarkıtarak, insanlar ise seni korkutmamak için uzaktan seni hayran hayran seyrediyorlar. Kanatlarını gören herkes o müthiş güzelliğe âşık oluyor. 
Öyle sanıyorum ki Vızviz bunu içine sindiremiyor. Herkesin kendisine güzel demesini istiyor. Bu da denmeyince seni kıskanıyor...” 

Güzelce, annesinin bu sözlerini duyunca konuyu anlamış. Vızvız'a daha iyi davranması ve onun güzelliklerini açığa çıkaracak fırsatlar araması gerektiğini düşünmüş. Bir gün Vızvız; 

“Bir kere siz kelebekler hiçbir işe yaramıyorsunuz... Şarkı söyleyip, dans ederek aylak aylak dolaşıyorsunuz. Ama biz hayvanlar âleminin en çalışkanlarıyız. Yaptığımız baldan insanlar öylesine büyük bir övgüyle bahseder ki duysan kulaklarına inanamazsın...” demiş... 

Kelebek, dostluklarının devam etmesi için Vızvizin bazı kusurlarını görmezlikten gelmeye kararıymış. Bu kendi kendiyle övünme ve kendini başkalarından yüksek gösterme huyunu da hoş görmeye çalışıyormuş. 

“Doğru söylüyorsun Vizviz... Gerçekten de sizin yapmış olduğunuz balı hayvanlar âleminde de insanlar arasında da takdir etmeyen yok. O birbiri ardına dizdiğiniz altıgenlerin içini o güzel sıvıyla doldurmanız akıllara durgunluk verecek güzellikte bir olay.” | 

Vizviz kulaklarına inanamamış ama 
Güzelce'nin söyledikleri de çok hoşuna gitmiş... Fakat övünme huyunu da bir türlü terk etmemiş... 

“Benim gibi güçlü biriyle arkadaşlığından dolayı ne kadar şanslı olduğunun farkında mısın 
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Güzelce” demiş... “Benim başım bir yerde derde girse sen bana yardımcı olamazsın. Çünkü güçsüzsün. Ama senin başın bir yerde derde girse, biri seni tehdit etse sığınacak güçlü bir arkadâşın var...” 

Güzelce: 

“Tabi demiş... Eksik olma. Sana her zaman güvenirim... Eminim ki başım bir yer de derde girse sen mutlaka yardimci olursun. Kendimi senin gibi bir arkadaşım olduğu için şanslı kabul ediyorum tabi...” 

Vizviz, üstünlüğünün Güzelce tarafından da kesin olarak kabul edilmesine sevinmiş... Ondan sonra zaten var olan bencilliği daha da artmış. 
Bir yerde tatlı bir meyve suyu görseler, önce kana kana Vizvız içiyormuş... 
Güzelce ancak Vızvız karnını bir güzel doyurduktan sonra meyve suyunun yanına yaklaşabiliyormuş. 

Yine bir ağacın dalına misafirliğe gitseler Vızvız arkadaşının nereye oturacağını hiç düşünmeden başköşeye kuruluyormuş hemen. Güzelce bütün bunlara arkadaş hatırına katlanıyormuş. 

Bir hedefe doğru uçtuklarında bile Vızviız kesinlikle Güzelce'nin önünde uçarmış. 

Nerede güzel bir çiçek görseler önce Viızviz konarmış üstüne... 
Kelebekse hiç sesini çıkarmazmış... 

Annesine son bir kere daha Vızvızın yaptıkları konusunda şikâyette 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bulunmuş... Annesi ona çok güzel bir nasihat vermiş, 

“Bak Güzelce... İyilerle herkes güzel geçinir. Önemli olan huyu kötü olanlarla, bencillerle iyi geçinebilmek, örnek olarak onları kötü huylarından vazgeçirebilmektir” demiş... 

Güzelce annesine söz vermiş ve an ikdili vk gn arkadaşının kötü huylarına katlanarak Mai .d e ona güzel bir örnek olmaya 








çalışacağını söylemiş. İ 
Günler birbiri ardına geçiyormuş... 
Havanın açık olduğu bir gün her zaman olduğu gibi Vizviz önde Güzelce arkada bahçelerde geziniyorlarmış. Vizvizın yine bencilliği üzerindeymiş... Buldukları bir şeftali suyunu kana kana sırf kendi içmiş, karnı davul gibi şişmiş. Güzelce'ye de bu sudan ikram etmeyi ise - düşünmemişti bile. 
İ O sırada gökyüzü birden bire bulutlanmış ve hiç beklenmedik bir şekilde leblebi büyüklüğünde dolu taneleri düşmeye başlamış... Kelebek hemen yaşlı bir ceviz ağacının kabuğuna, doludan korunacak bir şekilde 





— konuvermiş. 
ViIZviZz; - 
“Benim Kanatlar meli, ben kovanıma kadar gidebilirim” deyip Güzelce'den ayrılmış. Bütün gücüyle yağan doluya rağmen kanat 


çırpmaya başlamış... Ama çok gitmeden sağ kanadına vuran bir dolu tanesi kanadını ters çevirmiş ve yere düşmesine neden olmuş. 

“İmdat” diyerek yardım istemiş... Bereket versin ki henüz Güzelce'nin sesini duyup, kendisini görebileceği kadar yakındaymış. 

Kanadı öylesine acıyormuş ve öylesine ters dönmüş ki bu kanatla yerden kalkıp uçması mümkün değilmiş... 

- Güzelce bir an yardımına gidip gitmemekte tereddüt etmiş... Çünkü hala dolu bütün şiddetiyle yağıyormuş. Ama arkadaşının yerde kıvrandığını gördükçe de dayanamıyormuş. O sıra da bir de ne görsün, yağan doluların eriyen suları bir sel halinde Vızvıza doğru geliyormuş... “"Beklemenin zamanı değil, hemen Vizvızı kurtarmam lazım...” diye canını bile riske atarak Vizvız'ın yanına doğru uçmuş. Uçarken kanatlarını fazla açmıyormuş ki dolu taneleri isabet etmesin.. İçinden dualar ederek, Allah'tan yardım isteyerek Vızvız'ın 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yanına kadar gitmiş. Sel de kendilerine doğru yaklaşıyormuş. Bir ara Viızvız”ı tutup kaldırmak, sırtına almak ve onunla uçmayı denemek istemiş ama başaramamış. Çünkü içtiği şeftali suyu Vızvızı oldukça ağırlaştırmış. 
Güzelce korku ve endişe dolu bakışlarla bir kere daha bakmış gelen azgın sele doğru... Vızvızı orada bırakıp çekip gitmek aklından bile geçmiyormuş... Ama bu sel suyu ikisini birden boğacak şiddetteymiş. Bir ara, Vizviz'in ters dönen kanadını düzeltmek geçmiş aklından... Denemekte fayda görmüş... Bütün gücüyle dolunun vurup ters çevirdiği kanadı tutmuş ve düzetmeyi denemiş. Önce gücü yetmemiş... İçinden “N'olur Allah'ım bana güç ve kuvvet ver... Arkadaşımın kanadını düzeltebileyim” diye dualar ediyormuş... Bir daha, bir daha, bir daha zorlamış... O dane, başarmış... Vizviz şöyle bir yoklamış kanatlarını... Gözlerinin parlamasında mış. Güzelce'nin de gözleri parlamış... Kanat çırpmayı iıvermiş... Hemen az önce Güzelcenin konduğu r. Öyle geniş bir yaprağın altına saklanmışlar ki isabet etmezmiş. 








sana da ikram etmediğim için çok üzgünüm” demiş... 
Bu olay Vizviz'in hayatında bir dönüm noktası olmuş... 
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